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‘Ninove drinkt Slag Lager Pils’ staat er op de
Brouwerij Slaghmuylder te lezen. Slag Pils wordt
dan ook enkel geserveerd in een paar Ninoofse
cafés. Met dit wandelplan ontdek je de verhalen
achter die cafés, proef je waar Witkap wordt
getapt en struin je door de prachtige velden en
landschappen achter de brouwerij.

WAT IS HOP?

De hopplant is een klimplant. De vrouwelijke
bloemen worden hopbellen genoemd en
precies die geven bier zijn typische bitterheid
én verbeteren de houdbaarheid.

De hele wandeling brengt je zo'n 15 kilometer ver.
Liever enkel de stad of enkel de natuur in? Dat kan
ook! Je kan de wandeling perfect in twee opsplitsen.

Hop wordt in onze streken gebruikt sinds de
14¢ eeuw. Daarvoor gebruikten brouwers een
kruidenmengsel: gruit. Gruit gaf wel smaak
en pit, maar zorgde niet echt voor een veel
langere houdbaarheid.

Wist je dat...

e Brouwerij Slaghmuylder de enige nog overgebleven
generatiebrouwerij is van Denderland? Vanaf de tweede helft van de 14° eeuw

werd hop via de Duitse Hanzesteden in onze

gewesten ingevoerd. Ook Ninove kende in die

tijd tal van hopvelden. Uit bronnen blijkt dat er

in 1569 zo'n 33 hopvelden waren, samen goed

voor ongeveer 5 hectare. In de omliggende

dorpen werd eveneens hop geteeld en die

kwam ook op de Ninoofse markt terecht.

Een deel van die hop werd zelfs vitgevoerd

naar andere grote steden, een teken dat

de opbrengst groter was dan wat de lokale

brouwerijen nodig hadden.

e de brouwerij zich vroeger in het centrum
van Ninove bevond?

® je in zowat elk Ninoofs café
Witkap van het vat kan drinken?

Praktische info
Ook in de 18° eeuw kende Ninove een levendige
hophandel. Grote hoeveelheden werden per
schip naar Antwerpen vervoerd, en er waren
zelfs officiéle hopkeurders aangesteld door
het stadsbestuur.

e Start aan de brouwerij.

e Volg deze folder of download de GPX via
erfgoedceldenderland.be/santé of RouteYou.

e Parkeren kan met een parkeerkaart op de Aalsterse
Steenweg aan de brouwerij of gratis in de straten erachter.

_J

ERFGOEDCELDENDERLAND.BE/SANTE

v Hoppluk Alfons Temmerman — Tine Van Wambeke
Lees meer over de Santé Wandelroute

en download de GPX via deze QR-code.

Colofon

Verantwoordelijke vitgever: Caroline De Meerleer, voorzitter Erfgoed Denderland,
Onderwijsstraat 1, 9300 Aalst. Samenstelling en redactie: Hilke Arijs, Pieterjan Buggenhout,
Michaél Van Houtte en Jana De Bie voor Erfgoedcel Denderland. Foto cover: Brouwerij
Slaghmuylder. Deze uitgave kwam tot stand binnen het project WTC Volkscafé, met steun
van de Vlaamse Overheid en LEADER. In samenwerking met Brouwerij Slaghmuylder.

VAN DE BROUWERIJ NAAR HET
HOPVERLEDEN OP HET PLATTELAND

Een wandeling door de velden achter een brouwerij: dat doet ons meteen denken aan hop! Vanaf
de late middeleeuwen groeide de Dendervallei vit tot één van de belangrijkste hopstreken van
Europa. Ook Slaghmuylder is trotse drager van het kwaliteitslogo “100% Belgische hop'. In Ninove
wordt vandaag helaas geen hop meer verbouwd. We weten niet exact of op deze plek ooit hop
stond, maar een tocht door de velden is de perfecte aanleiding om dit verhaal te vertellen.

ASTEN EN HOPTEELT

Na het oogsten werden de hopbellen
gedroogd in een ast: een gebouw met een
droogoven. De hop werd uitgespreid op een
houten vloer — de eest — waaronder vuur werd
gestookt. In de 16° eeuw telde Ninove zo'n

11 asten. Vandaag is er geen enkele meer in
werking, maar in het nabijgelegen Meerbeke
is nog een oude ast te vinden.

HET EINDE VAN DE HOPTEELT

IN NINOVE

In de 20° eeuw verdween de

hopteelt langzaam uit de streek.

Na de Tweede Wereldoorlog leidde

de opkomst van grootschalige
landbouw en chemische
bestrijdingsmiddelen tot een

sterke daling van kleinschalige
hopboerderijen. Toch bleef Brouwerij
Slaghmuylder nog lang hop betrekken
vit de streek. Ze werkten samen met Alfons
Temmerman uit Erembodegem, die jaarlijks
zo'n 3 ton biologische hop teelde op de
traditionele manier.

Voor Witkap gebruikt men specifieke
hopsoorten zoals Saaz en Kent Golding. Toen
Alfons stopte, schakelde de brouwerij over op
hop uit Pajottegem en Poperinge, waar deze
soorten ook geteeld worden.

» Diepe straten
v Kapel Onze-
Lieve-Vrouw
Ruysbroeck

v Droogloods
steenbakkerij Hove

(7)) STEENBAKKERIJ HOVE

Langs de Lindendreef vind je een
van de allerlaatste operationele
ringovens in Vlaanderen, en
misschien wel in Belgié. Opgericht
in 1946 creéert deze steenbakkerij
nog steeds stenen volgens een
proces dat de afgelopen 50 jaar
onveranderd bleef. De stenen worden
op ambachtelijke wijze gemaakt en
vooral gebruikt voor de restauratie
van oude gebouwen als kerken of
kastelen.

De oven wordt nog drie keer per jaar
gestookt. Omdat de stenen in open
lucht drogen, wordt er alleen tijdens
de zomerperiode gewerkt. De
stenen worden handmatig gevormd.
Er worden maximaal zo'n 800 000
stenen per jaar geproduceerd, wat
de helft is van de dagproductie bij
industri€le bedrijven. De klei werd
vroeger lokaal vitgegraven, maar nu
ingevoerd uit de leemstreek.

Wandel via de Denderhoutembaan naar
= de Lange Muren. Volg de straat, deze gaat
over in de Herlinckhovestraat.
(1) Sla op het einde van de straat (aan een T)
rechtsaf, de Gentsestraat in. Je komt in het
‘galgenveld’ terecht. De Gentsestraat gaat over in
een veldbaan.
(2) Steek het Rospeybeekje en de Rospijkstraat
over. Blijf rechtdoor wandelen op de Gentsestraat
(veldbaan).
(3) Laat het Galgenveld rechts liggen en
ga rechtdoor op de de kruising met de
Vijverbroeckstraat (links) en het Galgeveldwegje
(rechts), ga rechtdoor op de kruising met de
Lindestraat (links) en de Galgeveldbaan (rechts).

GALGENVELD

In dit weidse landschap lag ooit het
Galgenveld. Hier werden misdadigers
terechtgesteld, ver genoeg van de stad
om niet te luguber te zijn, maar dicht

genoeg om als waarschuwing te dienen.

Of er ooit iemand voor openbare

dronkenschap is terechtgesteld, staat

niet in de bronnen. Maar ongetwijfeld

werd hier in de herberg tussen pot en
pint wel over gepraat.

(4) Sla rechtsaf in de Varentstraat (voor de
boerderij). Volg de Varentstraat. Je komt in de
bebouwde kom terecht.

(5) Eens je op de asfaltweg bent, sla je de eerste
straat rechtsaf. De straat draait naar links. De
Varentstraat wordt de Klein Herlinckhovestraat.
De weg wordt opnieuw een veldbaan, je passeert
een kasseistraat tussen de bomen. Klein
Herlinckhove wordt Terlindenstraat. Je komt
opnieuw op een asfaltweg.

(6) Sla de eerste asfaltstraat rechts af, dit wordt
onmiddellijk een veldbaan.

(7) Volg rechtdoor op de kruising met de
Terlindendreve (aan de rand van het bos). Volg
het pad door de bossen.

(8) Dit komt uit op een bredere veldweg
(Ruysbroeckveldweg), sla hierop rechtsaf.

Dit wordt opnieuw een smaller pad door het
struikgewas.

(9) Opnieuw kom je op een bredere veldweg
(Ruysbroeckbaan), sla hierop rechtsaf. Je bevindt
je nu in de ‘diepe straten'.

DIEPE STRATEN

Je wandelt hier door het beschermd
landschap van de Diepe Straten, een
merkwaardig netwerk van holle wegen,
waar sommige delen wel 5 a 6 meter
diep zijn vitgesleten door natuurlijke
erosie en menselijk gebruik. Ze werden
door boeren en karren intensief
gebruikt. Deze holle wegen lopen al
sinds de middeleeuwen. Waarschijnlijk
werden ook landbouwproducten

als graan en hop langs deze wegen
vervoerd, naar de markt van Ninove.

In 1994 werden ze erkend als waardevol
— niet alleen vanwege hun geschiedenis,
maar ook om hun rijke flora: van
meidoorn en sleedoorn op de steile
hellingen, tot zeldzame planten als
borstelkrans, vogelmelk en kraailook.

(10) Aan de kapel sla je linksaf. Volg deze straat.
(11) Aan de splitsing volg je links naast de
steenbakkerij (Z). Volg de straat (Lindendreef) tot
je uitkomt op de Denderhoutembaan.

(12) Op de Denderhoutembaan sla je de

eerste straat rechtsaf. Sla vervolgens links —

de Witkapstraat — in en sla opnieuw linksaf

op de Paterweg. Geen toeval, je bevindt je

in de wijk achter de brouwerij. De straat

wordt Kloostermolenstraat en vervolgens
Witherensraat.

(13) Volg op het einde de Witherenstraat naar
links (laat de Pandhofweg rechts liggen). Je
komt opnieuw uit op de Denderhoutembaan. Sla
rechtsaf naar de brouwerij.

De Santé Wandelroute duikt in het rijke bier-, brouwerij- en café-erfgoed van Ninove. In
deze brochure vind je de belangrijkste informatie, maar op RouteYou ontdek je nog veel
meer: extra afbeeldingen, leuke weetjes en cafétips. Je kan er ook het GPX-bestand van

elke route downloaden.

De blauwe lus vertelt het verhaal van brouwen, bier en volkscafés in het centrum van
Ninove. De groene wandeling brengt je naar bijzondere erfgoedplekken en natuur op het

platteland achter de brouwerij.

De route start en eindigt aan Brouwerij Slaghmuylder. De brouwerij en café Cornel op de
site zijn enkel bij speciale gelegenheden open voor bezoek. De winkel van de brouwerij is
elke weekdag open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.

AFSTANDEN
Lus centrum 0 5,5 km
Lus velden @ 10,5 km
Totale wandeling a 16 km

Brouwerij Slaghmuylder werd opgericht door
Emmanuel Slaghmuylder in het centrum

van Ninove. Tot dan was hij graanhandelaar:
in zijn achternaam verwijst 'slag’ naar een
slagmolen en ‘muylder’ is een molenaar. Het
eerste brouwsel zag in februari 1860 het licht.

Een maand later rolden bierkarren
door de straten met houten kratten en
vaten waarop de initialen ES prijkten.
Die initialen bepaalden twee generaties

lang de voornamen van zijn opvolgers,
zodat er geen nieuw materiaal nodig was.
Ook zoon Ernest had drie zonen met
een E: Emiel, Edmond en Edouard.

De kleine brouwerij kende al snel succes. Zoon
Ernest neemt het bedrijf over en investeerde
in een stoommachine en een koel- en
filterinstallatie. De gebouwen werden te klein
en in 1926 opende een gloednieuwe brouwerij
aan de Denderhoutembaan (de huidige
locatie). Tot vandaag wordt er elke woensdag
in de filterkuip uit 1860 gebrouwen. Daarmee
is die 60 jaar ouder dan het gebouw waarin de
kuip staat. Zijn zonen begonnen hier met het
brouwen volgens een nieuw procedé voor pils,
bier van lage gisting: Slag Pils.

Tijdens de oorlogsjaren (1940-1945) schakelde
men terug over op bier van hoge gisting,
omdat dit minder energie vergde om te koelen.
Pas in 1958 werd opnieuw pils, bier van lage
gisting, gebrouwen. Hun drie zonen (Philippe,
Everard en Michel) volgden hen op in 1965.

» De brouwketel werd in 1925 gebouwd.
De filterketel is nog steeds dezelfde als in 1860.
Erfgoedcel Denderland

4 Zoon Ernest huwde met Marie Van Roy, een dochter uit een

brouwersfamilie van Wieze. Ze hadden 5 kinderen, de namen van
de jongens begonnen viteraard met een E: Emile, Edmond,
Irena, Paula-Juliana en Edouard.

Collectie Brouwerij Slaghmuylder

» » Vandaag wordt de
stoommachine niet meer
gebruikt, maar je kan ze nog
steeds zien in café Cornel.
Erfgoedcel Denderland

e BROUWERIJ SLAGHMUYLDER

Een mijlpaal volgde in 1979: vanaf dan

werd Witkap-Pater in opdracht in Ninove
gebrouwen. Het bier werd tot dan toe door
Brouwerij Verlinden uit Brasschaat gemaakt.
Twee jaar later nam Brouwerij Slaghmuylder
het merk en de recepten officieel over. De
Witkap-Pater bieren zijn vandaag de dag
het paradepaardje van de brouwerij. Het is
een levend bier van hoge gisting. Dankzij

de focus op Witkap-Pater kon Brouwerij
Slaghmuylder onafhankelijk blijven van de
grote pilsbedrijven.

Sinds 2012 wordt de brouwerij voorgezet door
de dochter, schoonzoon en kleinkinderen

van Michel Slaghmuylder. Dit luidde ook

de modernisering van het machinepark in,
met onder meer een nieuwe stoomketel,
vatenvuller, nieuwe bakken en vaten én zelfs
een vernieuwd etiket.

Vandaag is Brouwerij Slaghmuylder nog
steeds een familiebedrijf. De vijfde en

zesde generatie bouwen verder op een rijke
traditie. De brouwerij blijft vooral bekend als
producent van Witkap-Pater en Slag Pils.

Vertrek aan de poort van Slaghmuylder.
= Steek de Albertlaan over en volg de
Weggevoerdenstraat. Aan de eerste straat rechts
zie je de Abdijpoort.




De Abdijpoort is — ondanks wat velen denken
— géén stadspoort, maar de toegangspoort
tot de gronden van de abdij. Bovenaan zie je
de beelden van de beschermheiligen van de
abdij: Cornelius, Cyprianus en Onze-Lieve-
Vrouw.

Naar die eerste werd ook een bier van
Slaghmuylder vernoemd: Cornel. In 1938 werd
ter ere van de grote Sint-Corneliusstoet met
Pinksteren dit speciaal bier gebrouwen: een
veredelde pils die enorm in de smaak viel bij
de Ninovieters. Ook in 1985 werd het bier
opnieuw gebrouwen voor het 125-jarig bestaan
van de brouwerij, 200 jaar café De Keizer,

25 jaar carnaval en 350 jaar na de eerste
steenlegging van de abdijkerk van Ninove.

Laat de Abdijpoort links liggen en wandel
=2 verder. Neem de eerste straat links
(Fernand Tavernestraat) en steek de spoorweg
over via de voetgangersbrug. Je komt uit op het
Stationsplein.

WIST JE DAT?

In de middeleeuwen hadden abdijen vaak

eigen brouwerijen. Met hun uitgestrekte

landerijen beschikten ze over belangrijke
grondstoffen als zuiver water en hout

voor het stoken van de ketels. Monniken
brouwden ook als eerste zwaardere bieren:
een voedzame aanvulling tijdens de vasten.
Het was waarschijnlijk in deze abdij dat het

eerste bier van Ninove werd gebrouwen.

1¢’0th < Glas corneliusbier
\Tﬂ% \l‘!r{;g | Collectie Brouwerij Slaghmuylder
t l % v Het stationsplein met
? A 5 ! verschillende cafés, o.m. Café
Central en De Ster
?-‘ 18001985 's Collectie Paul De Meulemeester 4
. ;

VAN BROUWERIJ SLAGHMUYLDER
NAAR DE VOLKSCAFES VAN NINOVE

(C) BIERSTUBE DE WETTEL

Ooit stond het plein aan het station vol cafés.
Het enige café dat vandaag nog overblijft is
Bierstube De Wettel. Cafébazin Annita tapt je
met veel plezier een pintje tegen democratische
prijzen. In het café wordt nog gekaart, gedart en
zelfs één keer per maand gedanst!

Al in 1994 al kochten Annita en Dirk het
toenmalige café Sporttime en doopten het tot
café Leeuwenhol. De huidige naam De Wettel
kwam er in 2012 via een wedstrijd onder de
klanten. Diegene met de beste naam won 100
drankbonnetjes. In 2019 kreeg het café een
Oostenrijks jasje, geinspireerd door de liefde
van de uitbaters voor Oostenrijk. Vandaag
proef je er ‘Bier und Schnaps', WeiRbier of een
halve liter, recht van de tap.

Wandel rechts verder via de Stationsstraat.
2 Onderweg passeer je imposante
herenhuizen, vaak classicistisch, uit de 19¢ eeuw.
Sla linksaf in de Dreefstraat. Volg deze tot je het
pleintje bereikt met carnavalsmonument Dingsken.

(D) CAFE ONS HUIS

Op de hoek van het plein stond jarenlang
Café Ons Huis, ook bekend als Café
De Kring. Het is altijd het lokaal van
de katholieke beweging geweest:
van de vakbond of het ziekenfonds
tot het café en de feestzaal. In de
zaal werden toneelstukken gespeeld,
bals georganiseerd en zelfs een
koers ingericht. Vandaag huist er een
elektrowinkel.

» Voorgevel van Ons Huis
Collectie Paul De Meulemeester

Op het plein staat het monument Dingsken,
gemaakt door William Arijs. Het beeld eert
overleden carnavalisten. De figuur wijst met
een wortel naar de Koepoort en symboliseert
de carnavalsvierder die na enkele pinten
even de naam van iemand kwijt is: “euh...
dingsken!”

WIST JE DAT?

Tijdens carnaval vioeit er in Ninove traditioneel

heel wat Witkap. Zelfs brouwer Michel

Slaghmuylder liep mee in de stoet.

<« Bierkaartje Slaghmuylder
met Koepoort
Collectie Slaghmuylder

N |

Boekje van cultuurkaffee Den Blompot A
Collectie Tomas Arents.

De Koepoort is de enige van de vier
middeleeuwse stadspoorten die Ninove nog
telt. Ze wordt al in de 14° eeuw vermeld en
fungeerde als in- en vitgang van de stad, waar
tol werd geheven. Ook op bier!

Naast de abdijbrouwerijen ontstonden

vanaf de 12° eeuw ook in het stadscentrum
kleinere brouwerijen. De Heer van Ninove

hief tol op het bier dat werd uitgevoerd. Uit
middeleeuwse bronnen weten we dat er in
1401 maar liefst 85 tonnen bier werden geteld,
gebrouwen door acht verschillende brouwers.

Wandel door de Koepoort en sla rechtsaf
= de Vestbarm in.

Op de hoek met de Stationsstraat (eerste
straat) zie je een twee stenen monumenten
voor de verdwenen Kloosterpoort: links

de beeldenis van Cornelius (je weet wel,
die van het Cornelbier), rechts het wapen
van de hertog van Bourgondié (ook de
Heer van Ninove die tol eiste).

Sla linksaf de stationsstraat en meteen
= weer links de Sint-Jorisstraat in.

(G) DE VERDWENEN BROUWERIJ
VAN SLAGHMUYLDER

Hier in de Sint-Jorisstraat begon het verhaal
van Brouwerij Slaghmuylder in 1860. De
brouwerij bevond zich achter de parallelstraat
Edmond De Deyn 55 en gaf uit op deze straat,
vermoedelijk rond huisnummer 58.

Slaghmuylder was één van de zes brouwerijen
in Ninove aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog. De andere brouwerijen waren:
De Buyst, De Mont, De Cooman-Van Santen,
Borms, De Clippel en Slaghmuylder.

Tijdens de oorlogsjaren mochten alleen de
brouwers gerst vrij vervoeren. Vanaf juli 1916
zorgde de ‘Gersten-Zentrale' voor de verdeling
van de in beslag genomen gerst. En de oorlog
woog nog zwaarder door op de brouwers.
IJzer, koper, maar ook de paarden werden
opgevorderd. Ook grondstoffen waren moeilijk
te vinden. Door de opeising van metalen werkte
in april 1918 enkel de brouwerij van Ernest
Slaghmuylder nog. In alle andere brouwerijen

was het koper vitgebroken en weggenomen. |

1
Vanaf 1920 ging de brouwerij op zoek naar |

een nieuwe locatie, om in 1926 naar het 1
huidige pand te verhuizen. \

Volg de Sint-Jorisstraat tot je
in de Koepoortstraat komt.

(H) CAFE’T CAFE

De Koepoortstraat was vroeger
dé vitgaansbuurt van Ninove,
met danscafés tot in de jaren
'90. Vandaag vind je er nog
't Café, waar Marc je een
frisse pint tapt.

I

1

\
\

Al generaties lang is hier café \
gehouden. In de jaren 30 was het
een trefpunt voor bollingclub De
Lustige Bolders. Van de jaren 60 tot
80 vond je hier het supporterslokaal 1
van FC Ninove, onder de naam 1
Groen-Zwart. Later werd het Café !
Koepoort en zelfs even een eethuis.

Volgens de legende zit

in dit pand de oudste

balk van Ninove! Marc

vult het interieur met

vintage radio's, tv's en

oude voorwerpen uit
verdwenen (Ninoofse)
cafés. De toog zelf is al
zo'n 100 jaar oud. Let
wel: het café is enkel
open “als 't past".

<« Oude foto van het café.
Ook toen al was het café in het handen
van Slaghmuylder

Collectie Paul De Meulemeester

(1) CAFE DEN BLOMPOT

Rechts naast 't Café ligt Den Blompot,
eveneens in handen van Brouwerij
Slaghmuylder. Het café werd vernoemd

naar CC De Plomblom. Tot 2023 was dit

een jongeren- en eetcafé waar in de jaren

80 en 90 concertjes en tentoonstellingen
plaatsvonden. Elke creatieve geest kreeg daar
de kans om een bekende Ninovieter te worden.

Sla rechtsaf de Edmond De Deynstraat in.
2 Ga links de Biezenstraat in. Op de hoek met
de Dekenijstraat vind je Café Sint-Annakamer.

[J) CAFE SINT-ANNAKAMER

Café Sint-Annakamer onder de toren van

de abdijkerk wordt wel eens “de gezelligste
huiskamer van Ninove" genoemd! Het
authentieke interieur met tegelvloer en bruine
lambrisering ademt traditie: sinds 1934 wordt
hier al café gehouden. In het weekend vind je
hier wielertoeristen, in de week liefhebbers
van een Witkap of Slag van 't vat.

De naam verwijst naar de Sint-Annagilde, een
rederijkerskamer die toneel en poézie bracht.
Rechtover het café - aan de gevel van de
dekenij - prijkt een beeld van deze Heilige Anna.

De oudere generatie kent het café als Doren,
de pompier, naar de ietwat eigenzinnige man
die 50 jaar achter de tapkraan stond. En wist
je dat een van Ninoves bekendste reuzen hier
het levenslicht zag? In de vergaderzaaltjes
boven het café werd het idee voor reus
Bockstael geboren. Zijn doopakte is nog
steeds terug te vinden in het café.

TIP

Kijk zeker ook eens naar de muur in de
Dekenijstraat: je vindt er een prachtige
geschilderde reclame uit de jaren 80 voor
de Slaghmuylder-bieren van die tijd: Slag
Lager, Witkap Pater, Ambiorix, Stropken

en 'n Seule. De schilder is Jan Van Der
Smissen, een Ninoofse kunstschilder die
de Dendervallei prachtig op doek kon
weergeven, maar ook heel wat grafisch werk
deed. Zo was zijn ontwerp van de Witkap-
Pater jarenlang het etiket van dit bier.

Volg de Biezenstraat en sla rechtsaf de
= Lavendelstraat in. Laat de Dam en het
baantje ‘Sinnemaukasijken’ rechts liggen en neem
iets verder rechts 'het smal straatje’. Aan het
einde ga je linksaf de Bleekstraat in. Sla daarna
rechtsaf de Savooistraat in.

A Voormalige
gevel Sint-Anna, toen
nog ‘slijterij’ genoemd

A Tekening

Jan Van Der

Smissen Cornelbier

Dienst cultuur Ninove

<« Logo van Café Koeterook getekend
door Rufijn De Decker

Collectie Paul De Meulemeester

Bij huisnummer 27 zie je nog het oude
naambordje van Café Koeterook. In de jaren
80 en 90 was het een echte bruine kroeg
waar de alternatieve jeugd samenkwam. De
namen van die kroegen begonnen allemaal
met een K: Kruidnagel, Krawietel, Keelgat, ...
Voor het café — toen nog een kasseistraat —
werd er ook gebold ‘op wilde banen'.

Bekende Ninovieter en alleskunstenaar Rufijn
De Decker ontwierp het logo van dit café. En
het is geen toeval dat hij dit deed voor een
café in deze straat. Rufijn De Decker was één
van de gangmakers van de Savooifeesten, een
gezellig volksfeest dat werd georganiseerd
sinds de jaren 60.

Rufijn baatte iets verder zelf ook een café uit,
samen met zijn vriendin Mathilde, op de hoek
van de Oost- en Zuidstraat. In hun café 't

Keelgat (1979-1982) maakte hij legendarische
schilderijen en tekeningen van de caféklanten.

Keer terug, volg de Savooistraat en sla
=3 de eerste straat linksaf, opnieuw de
Geraardsbergsestraat in.

(L) CAFE NOSTALGIE

Doorheen de tijd, was de Geraardsbergsestraat
dé caféstraat van Ninove. Al bijna 20 jaar

is Café Nostalgie hier een vaste waarde.

De naam koos uitbater Mehmet Cirpi niet
toevallig. Ooit was het het lokaal van de
Vlaamse oud-strijders (Het Vlaamsch Huis

- nog altijd te lezen op de gevel). In de jaren
60 en 70 kende het een bruisende tijd als
jeugdclub Tien-Twen. Voor veel Ninovieters is
dit gebouw dan ook pure nostalgie.

Mehmet zelf is een bekend gezicht in de
stad. Samen met zijn broer Ramazan baatte
hij jarenlang Café In De Keizer uit, voor hij
Nostalgie opende.

Ook in De Croone hotel aan de overkant was
vroeger een café. Mensen konden op de
gelijksvloer terecht in het Danish Café voor —
je raadt het al — een frisse Carlsberg.

Wandel verder door de
2 Geraardsbergsestraat.

(M) JEUGDHUIS DE KRASJEL

Deze plek heeft een lange traditie: eerst was
het volkscafé Bij Zwette Lucienne, later een
jeugdcafé onder verschillende namen.

Vandaag is jeugdhuis De Krasjel een plek
waar jongeren vanaf 16 jaar op vrijdag- en
zaterdagavond samenkomen voor een pintje.
In samenwerking met Brouwerij Slaghmuylder
organiseerden ze ook de Paterpub, waarbij de
brouwerij werd omgebouwd tot zomerbar.

WIST JE DAT?

Krasjel is Ninoofs voor lucifer of stekje.
Tussen 1884 en 1974 bloeide hier een
grote luciferindustrie: Groot-Ninove

telde ooit elf luciferfabrieken, goed voor
ongeveer 4000 werknemers — de helft van
de Belgische productie in de jaren 20!

(N) CAFE PROHIBITION

Café Prohibition werd ooit verkozen tot Beste
café van Ninove. Jong en oud zijn hier welkom.

Uitbater Brecht heeft het caféhouden in het
bloed: zijn grootmoeder runde vroeger De Klok
in Aspelare en zijn moeder baatte in Ninove
het Theatercafé en de Nieuwe Klok uit.

WIST JE DAT?

De naam Prohibition verwijst naar de
Amerikaanse drooglegging in de jaren 20 en

30. In die tijd ontstonden heel wat geheime
cafés waar illegaal alcoholische drank werd
verkocht, de zogenaamde speakeasies.

Sla rechtsaf, de Armand De
= Riemaeckerstraat in. Neem in de bocht van
deze straat het voetgangersbaantje, rechtdoor
naar de Hendrik Vergassenstraat. Ga naar links,
sla rechtsaf in de Kaardeloodstraat, sla linksaf op
de Centrumlaan, sla de eerste straat rechtsaf:
de Burchtstraat in.

(0) CAFE IN DE KEIZER

In het hart van Ninove vind je het oudste

café van de stad: In De Keizer. Volgens de
legende zou Keizer Karel hier ooit gepasseerd
zijn. Lange tijd stond er een buste van de
keizer in het café, tot die in de coronajaren op
mysterieuze wijze verdween.

Het café bestaat al sinds 1776 en het pand
heeft bovendien een abdijverleden. In de 16°
en 17¢ eeuw was het de woning van een rijke
familie. In de 18° eeuw kocht de toenmalige
abt het gebouw en bouwde het uit tot een
volwaardig pachthof. Links van het café zie
je nog steeds de inscriptie: “nieuwe arduyne
poorte, staende ten suyden.”

Lange tijd was dit vooral een café voor de
elite: een plek waar dokter en notaris hun
pintje kwamen drinken. Y

\ Wandel verder door de Burchtstraat. I’

1
\
v In Ninove werd jarenlang de Jazz Kroegentocht 1
georganiseerd. Heel wat verschillende cafés 1
1

namen deel aan deze bekende kroegentocht, ;

waaronder café In De Keizer in 1986. ’
Collectie Paul De Meulemeester /7

-

- welledig wordt vernuwd, (s do Spdning erven pas voorzien vedr

» Bierviltjes van Brouwerij Slaghmuylder
met de Ninoofse reuzen

De toeristische dienst van Ninove

bevindt zich in de Hospitaalkapel. Eind
2016 werd de kapel ontwijd en ingericht als
toeristisch bezoekerscentrum. Hier maak je \
kennis met zes belangrijke Ninoofse figuren: S
de stadsreuzen! Doeken, Doeka en Geeraard,
Sinte-Pieter, Bockstaels, ezel Mandus,

Hansken Den Belleman en Bockstael. Die

laatste werd zelfs geboren op café, namelijk in
café Sint-Annakamer.

‘ Steek de Begijnebrug over en wandel links
2 langs de Désiré De Bodtkaai. Steek de
Dender opnieuw over via de Oude Kaai en wandel
links de Graanmarkt op.

Op de Graanmarkt werd vroeger niet enkel
graan verhandeld, maar ook hop! Hop werd op
de markt in Ninove verkocht en uitgevoerd.

Daarnaast bevonden zich aan deze markt de
oudst gekende herbergen. In de eerste helft
van de 16° eeuw telde men op de westzijde
van de markt negen huizen, waarvan er

vier herberg waren. Helaas bleef door de
godsdienstoorlogen in 1585 enkel (brouwerij-)
herberg De Zwaan over.

Ook de meeste brouwerijen werden met deze
oorlogen verwoest. In 1559 waren er nog

zo'n 23 brouwerijen in Ninove, erna bleven er
nog maar een tiental over. De belangrijkste
brouwerij in de 17° eeuw was De Zwaan.
Terwijl de meeste herbergen enkel voor eigen
gebruik brouwden, maakten zij ook bier voor
anderen. Samen met brouwerij De Sleutel
bleef zij als enige over op de markt in de 18¢
eeuw. Het brouwen kwam dan wat in verval
door o.m. de opkomst van koffie, thee en de
goedkope jenever. Er waren op dat moment
nog maar 4 brouwers in de hele stad. Pas met
de industrialisering verschenen opnieuw meer
brouwerijen.

(R) CAFE DEN TRAPPIST

Zin in een speciaal bier? Dan moet je bij Den
Trappist binnengaan. Hier staat elk maand
een ander bier in de kijker, met een speciale
focus op Trappisten. Het café draagt zelfs de
titel gouverneur van La Trappe Trappist. Den
Trappist werd opgericht door Ramazan Cirpi,
de broer van de uitbater van Café Nostalgie,

samen met zijn vrouw Ayse Karakus. 1

]

1
1
I
I
Pizzeria Milano was tot niet zo lang geleden 1
Café 't Café. Toenmalig vitbater Marc I
verhuisde naar de Koepoortstraat. De plek [
is bij de meeste Ninovieters vooral bekend :
als De Raadskelder: een eeuwenoud gebouw ;
met een lange geschiedenis als horecazaak. |
In de jaren 40 tot 60 had het ook de bijnaam 1
‘Vossenhol', naar de roodharige kleindochters 1
van de toenmalige cafébazin. 'I
1
|
1
1
I
I
/

‘ Loop verder via de Langemuntstraat.

..... 5. Breans .
. van de masnd tem huize vam M, om

Like 1o materdsg van do misnd in de horberg Maa.
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OENBIRLIRUW ¢ Elke 26 Tarerdag vim do mand, Lokaal DE KLOK. Dovp. vin 3 1t dwwr. 1
DENDERHOUTEM ;: Elke 2¢ materdag wan de masnd. Cate Nirov:, Dorp, van 4 191 5 wur,
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Lokaal Volksunie te Ninove ! ~

Het i pen bijzonder genorgen te epnchling ven ern Vol
Iokasl te Mmnove than: vaimitast, Hel seuwsroude hiilorawch huls o Dorement s, sedert

Runnan meedelen dat de v

Sinmgnkermiy gokend afs Calé « Dp Raadikelder s gelegen oo de Rock Crasnmsdks -
Marktstraat wardt binmenkers het trefpunt van alle Vismingen. Cezien do binmeninmichting
el i an v de maand, Wi
bereiden ank nu reeds voor om de opening op deesiclijke wijze tq vieren !

Lokaalhouder-Caféuitbater

~r « De Raadskelder » te Ninove. 7
with te weaden tor M. Esckhout Roland

A De Raadskelder was vroeger ook nog het lokaal van de
Volksunie | Collectie Paul De Meulemeester

('T) CAFE RAGTIME

Al meer dan 40 jaar is Café Ragtime een
vaste waarde in Ninove. Het café stond
ook wel gekend onder de naam ‘Ba Jackie’,
naar de eerste uitbater. Het is een echte
familiezaak want ook broer Rik werkte in
de zaak. Vandaag is het zoon Misja die
achter de toog staat.

1)

Elke dinsdag kan je er meespelen
met de legendarische Quiz der
Azen, een traditie sinds 1992.
Het concept is simpel: ledere
dinsdag krijgen de deelnemers 30
vragen voorgeschoteld over een
vooraf ongekend thema:
van Disneyfilms
tot bekende
kaalkoppen
of Romeinse
keizers.

<« [n café Ragtime
vind je heel wat oude
bierreclames en
foto’s.

Erfgoedcel Denderland

WEETIJE!

Ragtime is een Amerikaanse
muziekvorm uit de late 19¢ eeuw,
met een kenmerkende melodie: de
accenten in de muziek vallen op
onverwachte plaatsen. Oprichter
Jackie, een jazzliefhebber, zag ooit
een film met die naam en zo kreeg het
café zijn eigen swingende titel. Jackie
was ook één van de grondleggers
van de Jazz Kroegentocht.

Alleen al voor het interieur
met bruine toog, houten
lambrisering, gelig behang
en oude reclameborden aan
de muur is het café een
bezoekje waard. Op de tap
vind je uiteraard Witkap
Pater.

» De ouders van Sabine en
haar grootmoeder
Jeanneken,
allemaal
café-
vitbaters
CVHN

(U) CAFE T OUD STADHUIS

Caféhouden zit Sabine Arijs in het bloed.
Haar beide grootmoeders — Finneke van
Op den Os en Jeanneken — waren bekende
cafébazinnen in Ninove. Ook haar ouders
baatten tien jaar lang Café De Vooruit uit in
de Geraardsbergsestraat.

Dit café bestaat al sinds de jaren 30 en heette
tot 2020 Café De Beurs (of in het Frans Café
de la Bourse). Vandaag draagt het de naam

't Oud Stadhuis, naar het historische stadhuis
op de hoek.

Dat oude stadhuis was voor Ninovieters
tientallen jaren dé plek voor alle papieren en
administratie. Vandaag vind je er nog enkele
stadsdiensten, zoals de cultuurdienst. Het werd
ontworpen door dezelfde architect als de scheve
toren van de abdijkerk: Louis Roelandt. In het
torentje hangt een beiaard met 25 klokjes.

Om het kwartier hoor je Ninoofse melodieén
weerklinken op de gezellige terrassen.

Ga rechts de Beverstraat in en sla
= vervolgens linksaf de Beversteeg in.

De Beverstraat en Beversteeg danken

hun naam aan de Beverbeek. Deze beek
stroomt vandaag niet meer zichtbaar door

de stad, maar ze liep vroeger parallel aan de
Beverstraat. Vanuit Herzele (via Aspelare en
Outer) kwam ze Ninove binnen en mondde uit
in de Dender. Nu is ze volledig overwelfd.

In de 19¢ eeuw vestigden veel brouwerijen zich
rond de Beverbeek, omdat het water hier vers
en zuiver was. Destijds was het rivierwater
een betere keuze dan het vaak vervuilde
putwater.

Sla rechtsaf en volg de Kaardeloodstraat.
2 Steek de Lavendelstraat over en neem de
voetgangersweg door het hek naar de Dam. Is
de poort gesloten? Volg dan de Lavendelstraat
naar links en neem het kleine baantje naast de
cinema. Sla rechtsaf op de Dam en wandel verder
tot aan het Kerkplein.

<« Oude kaart van Ninove met de huidige
Graanmarkt en Beverstraat. Parallel met
die laatste zie je de Beverbeek

Geopunt Vlaanderen

Aan Dam 32 stond ooit de Abdijmolen,

een watermolen langs de Beverbeek. Hier
werd graan gemalen voor de abdij. Toen de
Beverbeek werd gedempt, verloor de molen
zijn functie. Sinds 1889 kwam het gebouw
in handen van verschillende brouwers,
waaronder De Cooman-Wambacgq, en in
1926 van Brouwerij De Four. In 1935 werd de
molen opgenomen in de brouwerij en stopte
hij definitief met malen. In de 20° eeuw werd
een deel van het gebouw gerenoveerd en
vervangen door een nieuwbouw. Enkel het
gedeelte waar zich ooit het waterrad bevond
bleef nog intact.

Volg het Kerkplein tot aan de hoek met de
2D Dekenijstraat.

v Abdijmolen in 1930
Collectie Paul De

Meulemeester

< De oude

abdij van Ninove
Made in Denderland

In de schaduw van de imposante Abdijkerk
ligt Restaurant De Nieuwen Hommel. Al bijna
een kwarteeuw is dit een vaste waarde in de
wortelstad. Op de menukaart vind je zowel
tapas als klassieke Vlaamse gerechten. Eén
van de specialiteiten? Vlaamse stoverij bereid
met Witkap Dubbel. Het bier van Brouwerij
Slaghmuyler geeft een extra — Ninoofse —
toets aan het gerecht.

Wandel links langs de Abdijkerk naar de
=N Kloosterstraat en volg deze tot ze de
Kloosterweg wordt. Steek de Albertlaan over
(opgelet: gevaarlijke oversteek) en vervolg via de
Snoekgrachtweg tot aan De Lange Muren.

De grond waarop de brouwerij in 1926 werd
gebouwd, was vroeger een deel van de
Ninoofse abdij van Sint-Cornelius en Sint-
Cyprianus. De straatnaam Lange Muren
verwijst naar de
ommuring die de
abdijsite afsloot.
Vandaag zijn de lange
muren achter de
brouwerij een getuige
van het abdijverleden
van Ninove.

Benieuwd naar meer verdwenen
cafés in Ninove?
Raadpleeg dan zeker de website
van Paul De Meulemeester:
https://sites.google.com/view/
ninovecafees.

Meer informatie over
Brouwerij Slaghmuylder?
Surf dan naar www.witkap.be.




